Mensen die getroffen zijn door NAH of een chronische ziekte ervaren bijna
allemaal het isolement. Het sociale leven van vroeger kan niet meer vanzelf-
sprekend worden voortgezet. Dat betekent niet dat men er geen behoefte aan
heeft. Ook voor hoger opgeleiden gaat dat op. Een keer in de maand lotgenoten
ontmoeten en gezamenlijk een thema aansnijden op je eigen ‘oude’ niveau, met
een drankje en een maaltijd. Dat gebeurt bij de Booghkringen in Utrecht.

Boogh helpt mensen met
hersenletsel en met een lichamelijke
beperking bij hun tijdsbesteding, leren,
werk en arbeidsintegratie in Midden-
Nederland. Uitgangspunt is dat cliénten
zelf hun programma samenstellen om
zich te ontwikkelen naar eigen behoefte
en capaciteiten. Drie jaar geleden
vroeg een partner van een cliént om
iets op te zetten speciaal voor mensen
met een hogere opleiding én NAH,
een lichamelijke beperking of een
chronische ziekte. Uit dat initiatief zijn
de Booghkringen ontstaan.

In het werkgebied van Boogh zijn nu

in vijf plaatsen Boogkringen actief:

in Baarn, Amersfoort, Culemborg,
Veenendaal en twee in de stad Utrecht.
De deelnemers van een Booghkring
hebben een hbo- of universitaire
opleiding, of zij hebben in hun werk of
in de samenleving gefunctioneerd op
dat niveau. De bijeenkomsten vinden
plaats op een vaste dag in de maand
van 17.00 tot 20.00 uur. Het thema van
de bijeenkomst komt meestal vanuit
de deelnemers zelf. Vaak wordt daarbij
gebruik gemaakt van het netwerk van
de mensen. Soms doet een deelnemer
zelf een presentatie, meestal is het een
gastspreker. Het idee is om de kennis
van de deelnemers zoveel mogelijk aan
te spreken.

Bij de ontvangst is er koffie of thee.
Daarna is er een lezing en een discussie

rond het thema. Tot slot wordt
nagepraat tijdens een gezamenlijke
maaltijd met een drankje, en als
afsluiting is er weer koffie of thee.

De bijeenkomst wordt begeleid door
een of twee medewerkers van Boogh.
Deze houden de structuur van het
evenement goed in de gaten en sturen
zonodig onzichtbaar bij. De onderlinge
contacten tussen lotgenoten van gelijk
niveau wordt door de deelnemers

zeer gewaardeerd. Vanuit het land

is er belangstelling om ook elders
Booghkringen op te zetten, samen met
partnerorganisaties.

Een Booghkring zal maximaal 15
deelnemers tellen. Men komt er graag
naartoe en komt er geinspireerd van
thuis. Elke Booghkring heeft een
eigen sfeer en karakter, bepaald door
de samenstelling van de groep. In
Baarn bijvoorbeeld zie je voornamelijk
mensen die al langere tijd hersenletsel
hebben. De meesten hebben door hun
werk de wereld gezien. In Utrecht is
een jonge Booghkring; daar gaat het
gesprek nog vaak over de gevolgen van
hersenletsel en de verwerking.
Financiering van Booghkring gebeurt
op basis van een AWBZ-indicatie of
door middel van een contributie van

€ 25 per bijeenkomst.

Meer informatie over Booghkring vindt
u op de website www.boogh.nl

Het Bartholomeus Gasthuis biedt een rustige zaal voor de Booghkfing

Marloes Juffermans

“Zou jij het leuk vinden om deel te
nemen aan de Booghkring in Utrecht?”
Dat vroeg €én van de vrijwilligsters mij
eind 2011 in een uitgebreide mail. ze
had mijn blog gelezen en dacht dat
ik het leuk zou vinden om samen met
gelijkgestemden en onder gecontro-
leerde omstandigheden zo nu en dan
mijn geest wat op te rekken.

Dat klopte en dus ging ik begin 2012,
op van de zenuwen, voor het eerst naar
het prachtig gerenoveerde en met zorg
ingerichte Bartholomeus Gasthuis in
hartje Utrecht. Het eerste half uur was ik
totaal overweldigd. Het leek alsof ik voor
de spiegel stond. Ik zag goeduitziende,
welbespraakte mannen en vrouwen,
waar weinig of niks mis mee leek.

Het duurde even voor het tot me door-
drong dat dat dus precies is hoe het
mensen vergaat als ze mij ontmoeten.
Ze zien een op het oog gezonde vrouw,
waar in eerste instantie niets op aan te
merken is. Dat moet verwarrend zijn.
Het drukte me nog maar weer eens met
de neus op de feiten. Ik ben het namelijk
die bepaalt om open te zijn over wat
ik heb, ik ben het die mijn grenzen
aangeeft. Alleen dan kunnen anderen er
rekening mee houden.

Daarna kwam het besef dat het meren-
deel van de aanwezigen zo ongeveer
heeft wat ik ook heb. Deze mensen
weten hoe het voelt om een heel klein
potje energie te hebben dat ook nog
eens sneller leeg raakt en maar heel
langzaam weer aanvult. Zij weten hoe
het is om door het minste of geringste
afgeleid te worden; dat dat geen
desinteresse is maar een kwestie van
beschadigde filters in je hersenen. Dat
je structuur van buitenaf moet aan-
brengen omdat het anders een chaos
wordt in je hoofd (en daarbuiten).



Zij weten hoe het is om zwaar overprikkeld te zijn en
een wattendeken en mist in je bovenkamer te hebben,
alsof je aan 220 Volt ligt waar alleen rusten helpt.
Dat gevoel van delen en verbonden zijn, van even
heel normaal zijn, ervoer ik als een hartverwarmend
en onbeschrijfelijk fijn lichtpuntje. Ik moest slikken,
kreeg tranen in mijn ogen en had een moment de tijd
nodig om het te verwerken. Eén van de aanwezigen die
hetzelfde ervaarde, omschreef het als een bevrijding.
En dat was het!

Je zou bijna vergeten dat het ook nog om de inhoud
ging. Een onderzoekster van het Louis Bolk Instituut
presenteerde de resultaten van een studie naar de
gezondheidsbevorderende effecten van biologische
producten bij kippen en vroeg ons naar aanleiding
daarvan: wat is gezondheid voor jullie? Er ontspon zich
een interessante, pittige discussie, waarbij scherpe,
slimme en kritische vragen werden gesteld.

Nadat we allemaal ons zegje gedaan hadden en het zo'n
beetje eens waren, aten we gezamenlijk en praatten
onder het genot van allerlei overheerlijke biologische
sapjes en ander lekkers nog wat na.

Op die eerste keer volgde het afgelopen jaar elke
maand zo'n gezellige en boeiende avond, waarbij
het ene na het andere interessante onderwerp de
revue passeerde. Zo hadden we het bijvoorbeeld over
ethische dilemma'’s, over belangrijke vrouwen in de 17°
eeuw en over de geschiedenis van het ballet.

Was het dan allemaal even leuk? Was er dan helemaal
geen kritische noot te kraken? Jawel hoor. Om de
gecontroleerde omstandigheden te waarborgen, moest
er op twee vlakken een aanpassing in de opzet komen.
De avond had een vaste structuur, een agenda nodig.
Dat geeft mensen met hersenletsel houvast. Het helpt
om het gebrek aan innerlijke structuurverlening te

compenseren en om een goede dagplanning te maken.
Daarnaast moest de spreker gebrieft worden over deze
structuur maar ook tips krijgen over de manier van
presenteren. Cruciaal zijn bijvoorbeeld een simpele,
duidelijke opzet van de presentatie en het beperken
van visuele ondersteuning.

Inmiddels zijn beide verbeteringen gerealiseerd. Ik
zou de Booghkring niet meer willen missen. Het is fijn
om samen te zijn met mensen die een vergelijkbaar
verlies hebben geleden, onder meer op het gebied
van werk. Mensen die niks afdoen aan de beperkingen
die hersenletsel, of een andere beperking, met zich
meebrengen. Mensen die hun verstand niet hebben
verloren, maar dat wel op een andere manier moeten
gebruiken. Mensen die vooral bezig zijn met wat er nog
wél kan en hoe dat nog wel kan. Het is fijn om samen
te zijn met mensen die positief in het leven staan en
denken in mogelijkheden en oplossingen.

De Booghkring biedt een veilige en verfrissende
omgeving waar ik altijd zeer geinspireerd en vol nieuwe
ideeén en inzichten vandaan kom. Het kost energie,
maar levert ook veel op. En daarom is het iedere maand
weer een lichtpuntje om erbij te mogen zijn!




