VERBONDEN

‘VWe doen niet aan

leedconcurrentie’

Jolanda van Schaick (41) uit
Haarlem is vandaag op bezoek bij haar vriendin
Marloes Juffermans (42) in Utrecht. Het lijkt
bijna of Marloes te gast is. Jolanda zorgt voor
thee en weet feilloos de weg in huis. Ze houdt
oogluikend in de gaten hoe het met Marloes gaat
en als haar vriendin tijdens het gesprek door
vermoeidheid haar gedachten wat moeilijker kan
ordenen, vult ze haar subtiel aan.

De twee leerden elkaar kennen toen ze in 1999
bij elkaar in het tennisteam kwamen. De afge-
lopen jaren heeft hun vriendschap een nieuwe
vorm gekregen. Marloes overleefde in 2000 als
een ‘godswonder’ een treinongeluk, de eerste
jaren ogenschijnlijk zonder blijvend lichamelijk
letsel. Maar de intelligente, zeer sportieve en
ambitieuze Marloes van voor het ongeluk, lukte
het in de jaren daarna maar niet om de oude te
worden. Re-integratiepogingen op haar werk
mislukten. Ze leek in 2007 alles achter zich te
kunnen laten, met het uitzicht op een nieuwe
baan die haar op het lijf geschreven was. Juist
toen stortte ze compleet in.

‘Dankzij’ die burn-out kwam aan het licht dat
Marloes op drie plaatsen in haar hersenen letsel
had opgelopen door het ongeluk. Hoe vreselijk
dit bericht ook was, daarmee viel wel veel op
zijn plaats. De wereld ging te snel voor haar,

er waren teveel prikkels, ze miste structuur en
overzicht. In haar drive te herstellen, had ze
jaren ingeteerd op haar reserves. Samen met
haar echtgenoot Pierre moest ze haar leven met
hersenletsel opnieuw gaan inrichten. Tijdens dat
moeizame opkrabbelen kwam een nog grotere
klap: haar grote liefde, steun en toeverlaat kwam
in 2009 om het leven bij een verkeersongeval.
‘Dat Pierre overleed was te groot voor me. Maar
ik ben er iedere dag dankbaar voor dat toen
meer dan ooit is gebleken hoe bijzonder mijn
vriendinnen zijn’, vertelt Marloes ontroerd. ‘Ik
wist bijvoorbeeld hoe belangrijk het was om goed
te blijven eten, maar in die tijd was zelf koken
te complex. Jolanda kwam het eerste jaar ieder
weekeinde vanuit Haarlem naar me toe om voor
me te koken.
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Met de zeer beperkte energie en de onvoorspel-
bare zware migraineaanvallen zit even naar de
kroeg of in de stad uit eten gaan er niet in. De
twee vriendinnen genieten van het bij elkaar
zijn, samen eten, samen kletsen, een stukje
wandelen. ‘We zijn aan elkaar gewaagd in pittige
gesprekken, we durven alles tegen elkaar te
zeggen. We veroordelen elkaar niet, schamen ons
nooit bij elkaar en kunnen ook veel lol hebben
samen. Als Marloes bij mij in Haarlem komt in
de zomer, lunchen we soms op het strand’, vertelt
Jolanda. ‘Maar dan kunnen we niet ook nog op
de fiets ernaar toe, dat kost teveel energie. Tk

zie dat niet als een opoffering. Gelijkwaardig-
heid vinden we allebei heel belangrijk. Ik had
vorig jaar niet mijn beste jaar. Toen stroomde
mijn brievenbus vol kaartjes van Marloes. In

het begin vond ik het moeilijk om het tegen haar
te zeggen als ik een rotdag had. Want wat stelt
mijn rotdag nou voor in vergelijking met wat zij
iedere dag meemaakt? Marloes zegt dan altijd:
we doen niet aan leedconcurrentie.’

Marloes, lachend: ‘Dat is ook eigenbelang hoor.
Tk voel me zelf beter, als ik niet alleen met
mezelf bezig ben. De mensen om me heen hebben
een enorme bereidheid om rekening met mij te
houden, met mij mee te denken. Jolanda heeft
me erg gestimuleerd om hulp te vragen, dat heb
ik moeten leren. Ze is niet bang voor mijn ver-
driet. Als iemand zich rot voelt, heb je de neiging
adviezen te geven om iemand zich beter te laten
voelen. Als wij bij elkaar zijn, mag alles gewoon
zijn zoals het is.” Jolanda: ‘Ik leer zoveel van jou:
goed naar je gevoel luisteren en zien wat echt
belangrijk is.’

Marloes blogt en twittert over de lichtpuntjes in
haar leven (www.marloesjuffermans.nl). Ze
begon daarmee als overlevingsstrategie, waarbij
ze zich bijna analytisch dwong om in alle ellende
toch dagelijks stil te staan bij lichtpuntjes, hoe
klein ook. ‘Tegenwoordig voel ik de lichtpuntjes
steeds vaker ook weer echt’, vertelt Marloes.
Jolanda: ‘Tk heb een ongelooflijke bewondering
voor haar. Niemand is zo veerkrachtig als
Marloes.’ [
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